






Kendimiz de başkaları kapımıza geldiğinde önce kapımızı çalsınlar, bizden izin alsınlar isteriz, izinsiz evimize, iş yerimize, büromuza giren olursa bundan hoşnut olmayız. Bunun yanında, bir eşyamızın habersizce alınmasından, kullanılmasından da hoşlanmayız. Bizden nazik bir dille ricada bulunanların isteklerini ise memnuniyet duyarak yerine getirmeye çalışırız. Peki, her gün Allah'ın bizlere verdiği ni¬ 



dan yararlanmak uygun olur mu?. 


Bir insanın, yeryüzündeki sayısız nimetten faydalanırken her şeyden önce bütün bu nimetleri kendisine veren Allah'ı anması gerekir. Bir işe Allah'ın adı ile başlama ise "Bismillâh!" demekle olur. Kısacası, her hayırlı işe her şeye gücü yeten Allah'ın adını anarak, "Bismillâhl "diyerek, bir bakıma O'ndan izin alarak başlanmalıdır. 


Bütün kâinatı yaratan O'dur. O "Ol!" deyince her şey anında olur. “Olma!" derse olmaz. İşlerimize başlarken "Bismillâhirrahmânirrahîml" yani "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" diyerek başlamak. Allah'ın sonsuz kudretine dayanmak demektir. 


İşlerimize "Allah nam lamına gelir. Her şey O'nun emrinde olduğuna göre bizim de onun adıyla başlamamız gerekir. 

Bütün Varlıklar Hâl Diliyle Bismillâh Der 

Küçük bir çekirdek Allah'ın ismiyle toprak altında gelişir, filizlenir ve büyür. Demek ki gelişen her bir ağaç "Bismillâh!” der ve yüce yaratıcının rahmet hâzinesinden bizlere meyveler sunar. 

Her bir bağ ve bahçe “Bismillâh!" der Allah'ın sonsuz nimetlerinden bize bin bir çeşit yiyecek sunar. 


<S> 








HEPİNİZ TRİLYONERSİNİZ 


- Ben de mi diyorsanız. "Evetl" siz del 

Sahip olduğunuz nimetlere biraz dikkat edecek ve onlar üzerinde düşünecek 


olursanız. 





bulunduğunu hayretle göreceksiniz. 


iki gözünüzü bir milyar dolara satar mısınız? Veya ayaklarınızı kaç milyara verirsiniz? 

Ya ellerinizi, işitme duyunuzu? 

Hangi hâzinelere değişirsiniz gözünüzü? 

Dünyanın bütün altınlarını, dolarlarını, petrollerini önünüze koysalar ve beyninizi isteseler sizden, verir misiniz? 

Verirsiniz değil mi? 

Ne, hayır mı? Yoksa, siz de mi hayır diyorsunuz? Peki, hiçbir organınızı dünya malına değişmediğinize göre, nasıl zengin olmadığınızı düşünebilirsiniz? 

Ne yazık ki pek çok kimse, parayla ölçülemeyecek kadar zengin olduğunun farkında değil. Bu nimetlerin kıymetini bilip nimetleri verene gerektiği gibi şükredebiliyor muyuz? 

insan, hep elinde olmayanları düşünür, sahip olduklarını ise çok seyrek düşünür. 

sızlanırız. 

Rabbimiz bunu iyi bilir ve biz kullarına: “Ne kadar az şükrediyorsunuz?” diye sitem eder. 

Öyleyse dünyanın bütün hâzinelerinden daha kıymetli olan bu organlarımız 

kendi cinsinden olur. Bu nimetlerin şükrü ise onları; iyi, doğru, helâl yolda, Allah için kullanarak yapılır. 






- Mutlaka bunların bir yaratanı olmalı, dedi. 


Oğlunun bu sözü Azer'i kaygılandırsa da ona bir şey demedi. Fakat böyle sözler çok tehlikeli olabilirdi. Çünkü kralları Nemrut ve halkın çoğunluğu putlara tapıyor, kendisi de put imal edip bunları satarak para kazanıyordu. 

Bir süre sonra İbrahim'in (a.s.) de babasının isteği üzerine put satmak için pazara gitmesi gerekti. Ama o, putlara gereken saygıyı göstermiyor, boyunlarına birer ip takıp yerlerde sürükleyerek onları pazara götürüyordu. 

Putların yerlerde sürüklenerek saygısızca pazara götürüldüğünü gören halk, bu durumdan son derece rahatsız oldu. İbrahim'in babasına gelerek: 

- Gel de. oğlunun ilâhlarımıza nasıl saygısızlık yaptığını kendi gözlerinle gör, dediler. Azer, duyduklarına inanamadı. Öfkeyle putların satıldığı pazara gitti. Bu sefer de gördüklerine inanamadı. İbrahim (a.s.), eline bir su kabı almış, putlara su içirmeye çalışıyor, suyu içmediklerini görünce de suyu onların tepesinden aşağı döküyordu. Gördükleri manzara, putperestler için dayanılacak gibi değildi. 

Azer, öfkeyle oğlunun başına dikilip: 

- Sen, böyle bir saygısızlığı putlarımıza nasıl yapabilirsin?... 

- Onlara su içirmeye çalışıyorum baba. Ama ne yaptıysam içiremedim. 

- Putlar su içmezleri 

Babasından, putlarla ilgili böyle bir cevap alan İbrahim (a.s.) taşı gediğine koydu: 

- Bunlar nasıl ilâhtır ki su içmeyi dahi beceremiyorlar, dedi. 

Oysa, tek ilâh olan, bizi ve bütün varlıklar âlemini yaratan Allah'ın, her şeye gücü yeter. O'ndan hiçbir şey gizli kalamaz. O. her şeyden haberdardır, (z anüma 





TUZU DA MI PARAYLA ALACAĞIZ? 



Peygamber Efendimiz, insanlara güzel veya Kötü örnek olma konusunda bizleri uyarmış ve insanlara hayırlı işlerde önder olmamızı öğütlemiştir 






<S> 


HANGİSİ DAHA İYİP 

Bir gûn Resulü Ekrem Efendimizin (s.a.v.) yanma bir adam geldi. Adam Peygamber Efendimizden yiyecek bir şeyler isledi. Efendimiz Aleyhisselâm: 

- Senin evinde hiç ev eşyası yok mu? diye sordu. Adam: 

Bir kısmıyla örtündüğümüz, bir kısmını da ainmıza serdiğimiz bir çul, bir de su kabımız var. ya Rasulallah! dedi. Peygamberimiz adama: 

- Onları bana getir! dedi. Adam eşyalarını getirince. Peygamber Efendimiz çevresindekilere dönerek: 

- Bu çul ile su kabını kim sann almak ister? diye sordu. Onlardan birisi: 

- Ben bir dirhem (o dönemde kullanılan bir tür gümüş para) vereyim yâ Resulal- 

Bunun üzerine Resulü Ekrem Efendimiz: 



















































mün parasını 


-Ama efendim, yediği üzürı parasını ödemiş, dedi. Bu- 


- Yediği üzümün 


ödemeseydi 


daha ağır bir ceza alacaktı. Şimdi sadece bu sefere katılması yasaklandı, dedi. 

Bu sırada konaklama yerinin 

yakınlardaki çeşmelerden, askerlerin bazıları su içiyor, bazıları abdest 

alıyordu. Bu çeşmelerden birinin 
■ yakınlarında bir manastır vardı. 

Manastırdan sorumlu rahip, rahibe- 
■ terden bazılarını, güzel kıyafetler giy- 

L direrek askerlerin başında bulunduğu f bu çeşmeye su almaya gönderdi. Maksadı 
Osmanlı askerinin durumunu, sayısını ve askerî gücünü öğrenip haçlı ordusuna bu ko- 
L nuda bilgi vermekti. Fakat rahibeler çeşmenin 

yanına gelir gelmez askerler hemen geri çekildiler, f arkalarını dönüp onlar gidene kadar beklediler. 

Rahip, daha önce bir askerin yediği üzümün parasını bile asma dalına astığını duymuştu. Bir de rahibe- u lerin olan biteni anlatması ile iyice şaşırıp kaldı. Bunun 
^ üzerine haçlı ordusu komutanına şöyle bir mektup yazdı: 
^ 9 “Ey haçlı kumandanları, 

Siz, üzerinize gelen bu ordu ile nasıl başa çıkabilirsiniz? 

W feda ediyorlar. Yanlarına gönderdiğim süslü kızların yüzlerine bile bakmıyorlar. Geçtikleri bağdan kopardıkları bir salkım üzümün bile parasını yerine asıyorlar. Herkese iyi davranıyor ve kimseye ı haksızlık etmiyorlar. Bütün mallarını, ailelerini terk ederek sefere çıkmışlar. Onların gideceği yer cennettirl 


Siz. onlardaki bu üstün ahlâkı ve güzel davranışları görmezlikten gelir ve onların karşılarına çıkarsanız, sadece kendinize ve askerlerinize yazık etmiş olursu- 


Kısa bir zaman sonra tarih bu rahibin tespitlerini doğruladı. Allah rızası için yola çıkan ordu muzaffer oldu. Onlar asıl zaferi insanlığa insanlık dersi vererek, gittikleri yerlere medeniyet adalet, eşitlik götürerek kazandılar. 



KİTAP 


Okudum kitap diye, bin bir nasihat diye, 

En güzel arkadaşı seçtim kitaptan yine. 

Ne zaman istesem, geliverir ellerime. 

Sorgusuz ve yargısız ortak olur sevgime. 

Açarak ellerimi, koydum üstüne seni. 

Hadi al da içine sevgili kitap beni. 

Aşalım son hızla dağ, tepe, denizleri, 

Sen bir fener karada, ben denizde bir gemi. 

Raflarda duruşuna hep hayrandım ben zaten, 
Okumayı sevmemek mümkün mü ki sen varken ? 
Açmak kolay seninle kapalı kapıları. 

Aydınlatır kitaplar tüm cahil kafaları. 

Her güzel kitabı bir rehber edinerek, 

İnsana hizmet için kitabı sevmek gerek. 
Geçmesin bu dünyada senin de tek bir günün. 
Kitapsız ve bilgisiz geçirip övündüğün. 

ijlâl Alpay 


















malkârlığı eklenince gökyüzü; sisten dumandan deniz; petrol ve pet şişeden, karpuz kabuklarından görünmez oluyor. Pikniğe gidecek olsanız, kendinizin ya da baş¬ 


larca kilometre uzağa gitmek zorunda kalıyorsunuz. 





ları tabiat yaratıyor diye varsayalım. O zaman her bir bitki için ayrı ayrı fabrikalar. 

Bir saksıya farklı çiçek tohumları eksek, her tohumdan ayrı bir çiçek çıkar. 
Saksı içinde ayrı ayrı makineler, ayrı ayrı kalıplar bulunmalı ki çiçekler farklı desen¬ de ve renklerde olsun. Hâlbuki tohumlar birbirine benzer maddelerden oluşmuştur. 

Toprağın düşünme yeteneği, gücü, kuvveti ve imalat atölyeleri olmadığına göre bu çiçekler nasıl ortaya çıkmaktadır? 

O hâlde bütün bu harika varlıkları bir plâna göre yapan ilmi ve kudreti sonsuz bir yaratıcı vardır. 


Acaba rüzgâr, yağmur, sıcaklık, ışık gibi sebepler, topraktaki maddeleri birleştirip bitki, hayvan ve insanları yaratabilir mi? 



ilâç üretilen bir eczahane düşünelim: Bu eczahanedeki rafların bir yanında içlerinde ilâyham maddeleri bulunan yüzlerce şişe bulunmaktadır. Bir yanında da daha küçrfk şişeler içinde dizilmiş ilâçlar vardır. İlâçlar bu şişelerdeki maddelerin hassas ölçülerle karıştırılmasıyla üretilir. Eğer maddelerin birinden bir iki gram az veyaj^zia bir karışım ilâç değil, belki zehir olacaktır. 


Şimdi biri dese: “Fırtınalı bir havada rüzgârın kapıyı, pencereyi çarpmasıyla şişeler devrildi. Dökülen maddeler bir araya geldi ve bu ilâçları oluşturdu. Acaba bundan daha anlamsız bir şey olabilir mi? 

Bitkiler, hayvanlar bir ilâçtan çok daha karmaşık ve çok daha hassas bir yapıya sahiptir. Hele insan, manevî yanı bir tarafa sedece bedeniyle bile mucizevî bir var- 


Bu harikulâde varlıkların, sebeplerin tesadüf eseri bir araya gelmesiyle meydana geldiğini düşünmek, eczahanedeki şişelerin rüzgârla devrilip ilâçları oluşturduğunu iddia etmekten çok daha gülünçtür. 

Öyleyse canlı ve cansız bütün varlıkları hassas ölçülerle tasarlayıp plânlayan ve meydana getiren bir yaratıcı vardır. O da ancak yerlerin ve göklerin sahibi Yüce Allah'tır. 

Harika bir eser tabiattaki maddelerin kendi kendilerine bir araya gelmesiyle oluşabilir mi? 


Bir caminin taşlarını bir plâna göre üst üste dizen ve kubbeyi oluşturan bir usta vardır. Eğer ustayı kabul etmezsek, taşların kendi kendilerine üst üste dizildiklerini ve baş başa vererek kubbeyi oluşturduklarını kabul etmemiz gerekir. Bunu aklı olan hiç kimse kabul etmez. 
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BATANLAR VE KAYBOLANLAR 

Hz. İbrahim iyice gelişmiş ve tam bir delikanlı olmuştu. O çocukluğundan beri putların tann olamayacağını. bütün eureninin tek bir yaratanı olduğunu düşünüyordu. Putlar. cansız birer tahta parçasından başka bir şey değildi. 

Babası Azer ise her gün sabahtan akşama kadar put imal etmek için durmadan çalışıyor, keseriyle tahtalan yontarak onlara şekiller veriyor, atölyesini putlarla dolduruyordu. Sonra da hiç düşünmeden bunların karşısına geçip onlara tapınıyordu. 

Daha önce bir tahta parçası iken keser darbeleriyle imal edilen putlar, yanlış inanç ve yönlendirmeler sonucunda ilâh kabul ediliyordu. Bu putlar, onlara tapanlara göre, gökte ilâh sayılan yıldızlann temsilcisi kabul ediliyordu. Oysa bunlann ilâhlıkla uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Dikildiği yerde çakılıp kalan, ne olup bittiğinden haberi olmayan. yontularak şekil verilmiş şeyler nasıl ilâh olabilirdi? Bu gerçeği Hz. İbrahim’in kendisi biliyordu. Ama bu gerçeğin başkalanna da anlatmanın bir yolunun olması gerektiğini düşünüyordu. Ne yapıp yapıp insanlara tek ilâhın, yani tek yaratıcının Allah oldu- 


Yıldızlann parladığı bir gecede Hz. İbrahim çevresindeki insanlarla sohbet ediyordu. 
Bu insanlan düşündürmek, gerçek yararlanın kim olduğunu onlara anlatmak için gökyüzüne bakıp öteki yıldızlardan daha parlak olan Ülker yıldızını onlara göstererek: 

- İşte, bu benim Rabbim. dedi. 

Hz. İbrahim'in böyle bir söz sarfetmesi yanındaki insanlan bir hayli şaşırtmışa. Şimdiye kadar kendilerinden farklı bir yol takip eden Hazreti İbrahim’in bu sözlerinin herkesi şaşırtmasından daha tabii bir şey olamazdı. Çünkü o. kendilerinin ilâh olarak kabul ettiği bir yıldıza "İşte, bu benim Rabbim." demiş bulunuyordu. 

Hazreti İbrahim’in bu sözleri yanında bulunanlan sevindirir gibi olmuştu. Daha önce yaptığı gibi O. yine kendilerinin ilâh ve inançlanyla alay mı ediyordu? Bunu anlayüzünden pek bir anlam çıkaramadılar. 

Sohbet epey uzun sürmüş bu sırada Ülker yıldızı da barmen. Bunun üzerine Hazreti İbrahim: “Ben batanlan ve kaybolanlan sevmem!" dedi. Orada bulunanlar, işittikleri bu sözle bir kez daha sarsılmışlar ve şaşkına dönmüşlerdi. Bund< 

- Ey İbrahim, sen gene neler söylüyorsun? Bütün bunlann a 
Az önce bizim de ilâh bildiğimiz bir yıldıza: "İşte, bu benim Rabbim." 
dememiş miydin? 




dahi bir faydası dofeunmamakradır. O yıldız hiç benim Rabbim olabitir mi? 

Orada bulunanlar, işittikleri bu sözler karşısında acze düşmüşler, cevap bile verememişlerdi. Ama onlar, hâlâ Hazreti İbrahim’in yanlış yolda olduğunu düşünüyorlardı. Bir sürü put vardı. İşte, birisini seçseydi yal Yanlış yolda olmasa bunca pur arasından tapınacağı bir ilâh bulamaz mıydı? Hem isterse babası ona ilâh olarak kabul edebileceği bir putun âlâsını yapardı. Ama İbrahim’in hiçbir çabası yoksa. Azer ne yapabilirdi ki. 

Aradan birkaç gün geçti. Yine gökyüzünün açık olduğu bir geceydi. Bu sefer Hazreti İbrahim gökyüzünde pınl pınl parlayan Ay'a baktı ve yanında bulunanların duyacağı 

- işte, bu benim Rabbim. dedi. 

Bir süre sonra Ay da batıp kaybolunca : "Şayet Rabbim. beni hidayet yoluna 

Ertesi sabah güneş doğmuş, etrafı pınl pınl qydınlatırken bu kez de: 

- Güneş, gökteki cisimlerin hepsinden büyük olduğuna göre. "işte, benim Rabbim 







SİLİNM6Y6N DOSTLUK 


Birbirini candan seven iki arkadaş birlikte yolculuğa çıkmış. Ormanlardan, vadilerden. nehirlerden geçtikten sonra nihayet yollan bir çöle uğramış. İki arkadaşın çöldeki yolcuktan uzun süre devam ettiğinden içlerinden birinin canı iyice sıkılmış. 
Can sıkıntısını gidermek, biraz neşelenmek için arkadaşının ensesine ansızın kuvvetli 

Yorgunluğun canına tak ettiği sırada bir de arkadaşından kuvvetli bir tokat yiyerek şaşkına dönen diğer yolcu kumlara: ‘Bugün en iyi arkadaşım bana tokat attı!...* 
yazmış ve dostuna: ‘Bana neden tokat attın?....' demeden yoluna devam etmiş. 

İki dostun bitmek tükenmek bilmeyen yolculuğu çölde devam ederken arkadaşından tokat yiyen yolcu, anîden ince kumlardan oluşan bir kum girdabına düşmüş. İşte tam bu sırada daha önce kendisine tokat atan arkadaşı imdadına yetişmiş. Tam kumlara gömülmek üzereyken arkadaşının elinden tutmuş ve onu kumlara gömülmekten kurtarmış. 

Daha önce kendisine tokat atan dostunun kendisini kumlara gömülmekten kurtardığını gören yolcu bu sefer de çöldeki bir taşa bıçağıyla : ‘Bugün beni en iyi arkadaşım ölümden kurtardı!' yazmış ve böyle bir arkadaşı olduğu için Allah'a şükretmiş. 

Diğer yolcu ise arkadaşının bu defa kuma değil de bir taşa: ‘Bugün beni en iyi arkadaşım ölümden kurtardı!' diye yazmasına hayret etmiş ve ona: 



- Sana daha önce tokat attığımda ‘Bugün en iyi arkadaşım bana tokat attı!...* 
sözünü kumlara yazmıştın. Seni bugün kumlara gömülmekten kurtannca taşa: ‘Bugün beni en iyi arkadaşım ölümden kurtardı!' diye yazdın. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? demiş. Arkadaşı tebessüm ederek: 

- Sen bana daha önce tokat attığın zaman öfkelenmeden kumlara ‘Bugün en iyi arkadaşım bana tokat attı!...* diye yazdım ki. esen dostluk rüzgârlan bu sözümü silip götürsün. Beni kumlara gömülmekten kurtardığın zaman ‘Bugün beni en iyi arkadaşım ölümden kurtardı!* diye taşlara yazdım ki. hiçbir rüzgânn dostluğumuzu silmeye gücü yetmesin. Dostluğumuz sonsuza dek sürsün, demiş. 

<S> 


NUR VER ALLAH IM 

Gözüme nur ver Allah’ım, 
Sözüme nur ver Allah’ım! 
Benim her iki âlemde. 
Yüzüme nur ver Allah’ım! 
Muhtaç arı, muhtaç petek, 
Yerde, gökte Rab sensin tek. 


Elvan elvan, çiçek çiçek: 

Sağıma nur ver Allah’ım, 
Dağıma nur ver Allah'ım. 

Şu içinde bulunduğum 
Çağıma nur ver Allah’ım! 

Gökten mevc mevc rahmet akar. 
Ak bulutlar indirir kar. 

Fazlın güldürür şebnemi, 

Nesim okşar menekşemi. 

Sensin Ehad, Sensin Samed, 
Hevenk hevenk, demet demet, 
Yoluma nur ver Allah’ım. 
Soluma nur ver Allah'ım. 

Her âzâma, her cüz'üme. 
Koluma nur ver Allah’ım! 


1 » 


Mustafa Necati Bursalı 
(Sevdalı Şiirler Antolojsi) 



Hiç Düşündünüz mü? 

^■^Kıdpmjz yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşan harika bir sanat e^Hr.'Vücudu oluşturan organlarımız, aynı görevi üstlenmiş farklı sayıda ve değişik yapıdaki hücrelerden oluşur. Elbette aklı olmayan , trilyonlarca hücre, hiçbir karışıklığa yol açmadan kendi aralarında görev paylaşımı yapıp organlarımızı oluşturamaz. Nasıl ki her şeyin bir ustası, bir yapanı varsa, bu kadar çok hücreyi de yoktan var edip onları, organlar şeklinde tanzim eden bir Yaratıcı elbette vardır. 

Vücudumuzdaki organların çalışması hareketlerini kontrol eden sinir sistemimiz, 80-90 milyar sinir hücresinden oluşan mükemmel yapıdır. Bu hücrelerin yaklaşık 30 milyarı beynimizde bulunur. Sinir hücrelerinin hepsi aynı uzunlukta değildir; bazılarının boyu 1 metreyi aşabilir. Sinir hücrelerinin 

erişir. Bu uzunluk hemen hemen Ay'a gidiş geliş mesafesine eşittir! 
Dünyanın çevresi yaklaşık 40 bin kilometre olduğuna göre vücudumuzdaki sinir hücreleri uç uca geldiğinde dünyanın çevresinde 19 tur atabiliri 

Sinir hücrelerinin diğer vücut hücrelerinden farklı bir özelliği vardır: Vücut hücreleri bölünüp çoğalabildiği hâlde, sinir hücreleri bölünüp çoğalamaz. Yani sinir hücrelerinden oluşan beynimiz günden güne büyüyüp gelişmez. Eğer bu hücrelerin çoğalma yeteneği olsaydı; başımız, gövdemiz kadar büyük olabilirdi! Veya beyin hücreleri sürekli çoğalıp kafatası içinde sıkışacak ve bir süre sonra iş yapamaz 


görevlerle yaratan Allah, onları en güzel şekilde tasarlamış ve onların büyüyüp biçimsiz bir hâl almasını istememiştir. 

Organlarımızın düzenli olarak çalışmasını sağlayan kas sayısı 340 kadardır. 
Bazı kaslar, birkaç farklı iş yapabildiği için kaslarımız toplam 510 farklı iş görebilir. Kol ve bacak kaslarımız kırmızı renkli kaslardan oluşur. Kırmızı kaslarımızı isteğimizle hareket ettirebiliriz. Fakat mide, bağırsaklar, damarlar, akciğer ve böbrek gibi iç organlarımız beyaz kaslıdır. Bu kaslarımız, kırmızı renkli kasların tersine, isteğimiz dışında otomatiğe bağlanmış olarak çalışır. Acaba iç organlarımızın çalışması bize bırakılmış olsaydı ne olurdu; bunu hiç düşündünüz mü? Kanımızı vücudumuzda nasıl dolaştırırdık? 
Yediklerimizi nasıl sindirir ve kana geçmesini nasıl sağlardık? Böbreklerimizi nasıl çalıştırır, nasıl soluk alıp verirdik? 





















tirdiniz? 


- Çok teşekkür ederim. Buyrun getirdiğiniz etin 
Komşumun bu davranışı beni şaşırtmadı. Çünkı 

gibi birbirine ikram etmek pek yoktu. Ben komşumı 

- Getirdiğim et için sizden ücret istemiyorum. 

- O hâlde niçin hiçbir sebep yokken bana et get 

- Ben Müslümanım. Maddî gücü yeten her Müslü hayvanı kurban eder. 





Allah adına her sene bir 



III 


HİÇ KİMSEYLE ALAY ETMEYELİM 

İnsanlarla alay etmenin, onları kandırmanın ne kadar kötü bir huy olduğunu 

3 zaman zaman bu yanlışlığa düşer, arkadaşlarımızla alay ederiz. Kimi zaman 
un derecesi çok artar. Düşmanlıklara, kavgalara bile neden olabilir. Hele bir insanın fiziki birtakım özellikleriyle alay etmek, o insana yapılan en büyük saygısızlıklardan biridir. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz, bakınız ne diyor "İnsanlarla alay eden kimseler var ya, kıyamette onlardan birine cennetten bir kapı açılır. Haydi, gel! denilir. O kişi kapının önüne varınca kapı yüzüne kapatılır. 

Sonra başka bir kapı açılır. Haydi, gell denilir. O kişi o kapıya heyecanla ve ümitle koşar. Fakat kapının yanına varınca o kapı da yüzüne kapanır. Ve kapı açılıp kapanma durumu böylece sürüp gider. 

Ama adam 'Kapı yine suratıma kapatılır.' endişesiyle bu açık kapıya yanaşamaz." 



GÖKYÜ2ÜNDEKİ 
SES VE IŞIK GÖSTERİSİ (II) 


a Can ile babası arasında tatlı bir sohbJ 


Akşam yemeğini yendikten so 
Gündüz arkadaşım Murat’ı gördüm, onunla şimşek ve gok gürültüsünün 


- Nedir o Can? Haydi beni de meraklandırdın, çabuk sor. 

- Baba, her şeyin bir anlamı var. Yağmur; bizim, kedilerin, papatyaların kısacası bütün canlıların yaşaması için gereklidir. Peki, g gürültüsünü oluşturup renkli ışıklar çıkaran şimşeklerin, yıldırımların] da canlılara bir yararı var mıdır? 


Can ve babası, ansiklopedileri birlikte karıştırıp sorunun cevabını] aradılar. Değişik konu başlıklarına baktılar. Bir müddet sonra Çan'ım babası aradıkları cevabı buldu. 

-Can, sorduğun soru gerçekten çok önemliymiş. Sadece bir ışılfl gösterisi olarak düşündüğümüz şimşek ve yıldırımlar, bizim h yatımız için ne kadar gerekliymiş meğerl Biliyor musun, dünya i mosferinde her saniye yaklaşık iki milyon şimşek çakıyor. Bu şimşek-1 ler çakarken bitki ve hayvan hücrelerinin esas maddesi oluşuyor. 

- Nasıl yani baba, şimşekler olmasa hayat olmayacak mıydı? 


nin çalışması için her saniye görev yapmakta ve yeni proteinler üretilfl mekte. İşte bu proteinlerin yapısında azot maddesi vardır. Yani hücreleT rin, dolayısıyla bizim yaşamamız için azot gereklidir. Peki, azot mı en çok nerede bulunur biliyor musun? 


un yüzde 78’i azot, yüzde 21’i oksijenden olul 


- Bizim hücrelerimizdeki azot, havadaki azot mu? 

- Evet ama, havadaki azotun bizim hücrelerimize geçmesi için önce toprak ta bitkilerin kullanacağı hâle dönüşmesi gerekir. İşte şimşeklerin çakması yıldırımların düşmesi sırasında oluşan çok büyük elektrik akımı, h 


ıı, havadaki azotun ^ 


<S> 


bir kısmını kimyasal bileşiklere dönüştürerek bu bileşiklerin yağmurla birlikte toprağa inmesini sağlar. Topraktaki azot bakterileri de bu bileşikleri bitkilerin kullanabileceği hâle dönüştürür. 

- O zaman biz de bitkileri yediğimizde bu azotu vücudumuza alırız. 


- Evet Can. hayatımız için çok önemli bir madde olan havadaki azot bu şekil- 



- Yani baba, hayatı devam ettirecek maddeler toprağa düşüyor diye yağ- 
^ mur yağdığında, şimşekler çaktığında, korkmak yerine sevinecek miyiz? 


-Aslına bakarsan sevinmemiz lâzım Can. Arkadaşın Murat'ın sorusu gerçekten çok önemli. Etrafımızda olup biten hiçbir şey anlamsız değil. 



in çakması da en az rüzgârın esmesi, yağmurun yağması ka- 


Can, ertesi gün babası ile yaptıkları araştırmayı düşündü. Arkadaşı I Murat'a gidip öğrendiklerini anlattı. Kendisini korkutan o şimşek ve i yıldırımların aslında ne kadar gerekli olduğunu söyledi. Fakat aklına I yeni bir soru takılmıştı. Aklı fikri olmayan hava, bizim ihtiyaçlarımızı ? nereden bilecek ve bize bir anlamda hizmet edecekti. Murat’la bu I düşüncesini paylaştı. 

I - Murat, gerçekten bulutlar bizim ihtiyaçlarımızı bilebilir mi? 

I - Can. bulutların aklı fikri yok ki bizi bilsin, bizi görsün, acıyıp da I bize su ve azot gibi çok önemli maddeleri taşısın. 

/ -Ama bu maddeler olmadan hayat olmaz ki! Bizim yaşamamız 
I su, azot gibi daha bir çok maddeye bağlı. 

t - Evet Can, bizi en güzel şekilde yaratıp bu dünyaya getiren, elbet-I te bizim bütün ihtiyaçlarımızı bilecektir. Öyle değil mi? Sen, evine davet ettiğin bir misafirin bütün ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılamak için bütün gayretini sarfetmez misin? 

-Elbette elimden gelen her şeyi yapıp onu memnun etmeye çalışırım. 

- İşte bizi yaratan Allah da, bizim ve bütün canlıların ihtiyaçlarını en 

güzel şekilde karşılamaktadır. Ama bunu yaparken değişik olayları birbiri 

içine gizlemiştir. Eğer çevrede olup biten olaylara bu gözle bakarsan hepsi-Wf nin b' r değil, birçok anlamı olduğunu göreceksin. 

- Haklısın Murat. Artık çevreme çok farklı bakacağım. Şimşekler çaktığınf da belki azot bileşiklerinin oluşumunu göremeyebilirim, ama yeryüzündek» en muhteşem bu ışık ve ses gösterisinden korkmayıp Yüce Yaratıcımızı düşünecek ve bu olayı büyük bir hayranlıkla izleyeceğim. 




Kıır’âıt-t Kerîm 

Aleyhisselâtü Vesselâma yirmi üç seneye yakın bir zamanda kademe kademe indirilmiş, günümüze kadar tevatür yoluyla, aslının değiştirilmesi mümkün olmayan bir şekilde gelen ve okunması ibadet olan bir kitaptır. 

Kur'ân, insanoğlunun kıymet ve değeri ölçüsünde, onun maddi ve manevî bütün özelliklerini göz önünde tutarak yüksekler yükseğinden gelip insanlığın uf-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SARHOŞ TİLKİ 


Bir zamanlar ormanda 
Bir sarhoş tilki varmış. 
İçtiği zamanlarda, 
Yaptığı hep zararmış. 

Bu sebepten dostlan. 
Onu ikaz etmişler. 
Sarhoşluk zamanlan, 
Yanından hep gitmişler. 


Kulak arkası etmiş 
Bütün öğüdü tek tek. 

Epey içerleyerek... 

Bir gün yine delice 
Gezerken sarhoş tilki. 
Bir kuyuya gelince, 


Ama tilki anlamaz. 

Hiç de ders almaz imiş. 
Biraz da vurdum duymaz, 
“Hiç de aldırmam!" dermiş. 

Geçmiş böyle çok zaman, 
Tilki durmaz içermiş. 

Çekip daim kaçarmış. 


Kuyunun ta dibinden. 
Tilkiyse kudururmuş, 

Bana nasıl bakarmış, 
Diye tepinmiş durmuş. 

Her kim olsa vururmuş. 








BİR ANANIN AHİ 



- Kocam, namazını hiç bırakmaz, hatta her zaman Hz. Peygamberin ardında kılardı. Her zaman fakirlere sadaka verirdi. İbadet hususunda herhangi bir kusuru- 

Hz. Bilâl, durumu hemen Hazreti Peygambere bildirdi. Hz. Peygamber (s.a.v.): 

Hz. Bilâl, Abdullah'ın annesine gidip durumu anlattığında kadın: 

- Hayır gelmem, oğluma hakkımı helâl etmiyorum! dedi. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) durumu öğrenince Hz. Ömer ile bana: 

Hz. Peygamber (s.a.v) kadına : 

- Ey nine! Oğlunun durumuna bak. Ölmek üzere, fakat kelime-i şahadeti geti- 

- Ey Allah'ın Resulü! Ben, ona kesinlikle hakkımı helâl etmem. O bana çok çekhelâl ederim? dedi. ** 


<S> 




MİKRO KÜTÜPHANEDE MAKRO BİLGİLER 

Şöyle bir bilgi topluluğu düşünün: "1 milyon ansiklopedi sayfasını ya da her biri, bin sayfadan oluşan 1000 kitabı doldurabiliyor. Bu kitaplan üst üste koysanız, kitaplann yüksekliği 70 metreye erişiyor. 
Kitaplardaki bu bilgileri alt alta kâğıtlara yazsanız, kâğıtlann uzunluğu Kuzey Kutbu ndan ekvatora kadar uzanıyor. Okuması ve yazması bu kadar zor olan bu bilgilerin her birini ezberlesem deseniz, tamamını bitirmek için 100 yıl gerekiyor." 

Hayal etmesi bile çok zor olan böyle bir bilgi topluluğu var mıdır? 
Varsa nerededir ve bizimle ilgisi nedir? Belki şaşıracaksınız ama böyle bir bilgi topluluğu bizim çok yakınımızda bulunmaktadır. Hatta o kadar yakın ki içimizdedir! Hem de yetişkin bir insanda bu bilgi toplu* luğundan 100 trilyon kadar vardır. Nerede mi? Evet bu kadar çok bilgi, ancak elektron mikroskobuyla ve binlerce kez büyütülerek görülebilen DNA'da saklıdır. DNA. mükemmel bir yapıya sahiptir ve kusursuz bir yaratılışla hücre çekirdeğine yerleştirilmiştir. DNAyı bir kütüphane gibi düşünürsek yetişkin bir insanda yaklaşık 100 trilyon kütüphane var demektir. 

Peki bu küçücük alana sıgdınlan bu kadar çok bilgi bizim için ne ifade ediyor? Hücrelerimizin canlılık faaliyetlerinin programı hep bu küçücük, fakat içinde bulunan bilgiler yönüyle bu dev kütüphanede saklıdır. Ayrıca DNA kütüphanesinin sayfalarında burnumuzun, kulağımızın şekli: saçımızın, gözümüzün, kaşımızın rengi gibi vücudumuzun her kısmına ait yüzlerce şifre bulunur. Bir başka deyişle bizi biz yapan tüm özellikler DNA şifrelerinde gizlidir. Bu kadar çok hayati bilginin, bu kadar küçük alana sığması her şeyden bir şey yapabilen ilâh! bir iradeyi göstermektedir. 

DNA şifrelerinin en önemli özelliği içindeki hayatî bilgilerin sadece bize has olmasıdır. Dünya yaratıldığından beri dünyaya gelen milyarlarca insanın hiçbiri bir diğerine benzemez. Yani tamamen aynı görünen, aynı düşünen, aynı davranan hiç kimse yoktur. Bu durum, birbirine en çok benzeyen aynı yumurta ikizleri için bile geçerlidir. 

İnsanlar arasındaki benzerlikleri oluşturan, herkesin DNA şifrelerindeki yaklaşık % 99.9luk bilginin aynı olmasıdır. Sadece binde birlik kısmı farklıdır. İşte bu küçücük fark, genel olarak birbirine çok 

Her insan mükemmel bir donanımla yaratılmıştır. Çok küçük bir gücü her şeye yeten ve ilmi sonsuz olan Allah'a ait bir özelliktir. 































HAZR6Tİ MUSA 


Hazreti Musa Aleyhisselâm doğmadan önce Mısır halkını Firavun adı verilen bir kral yönetiyor ve kendisini insanlara Tanrı olarak tanıtıyordu. Halkını da bu yolla kendisine bağlıyor, onları istediği gibi sömürüyordu. 

Firavun bir gece, rüyasında büyük bir ateş gördü. Bu ateş, Kudüs’ten çıkıp Mısır'a doğru ulaşmış, İsrailoğulları dışında herkesin evini yakmıştı. Gördüğü rüya- 



iı. Rüyasını 


onlara da anlattı. Bu rüyayı yorumlamalarını isteyince onlardan şöyle bir cevap aldı: 

Kudüs bölgesinden biri çıkacak, sizin saltanatınızı yıkıp Mısır'ı ele geçirecek- 

Aldığı cevaptan sonra dehşete kapılan Firavun, bundan sonra ülkesinde dünyaya gelecek Israiloğullanna ait tüm erkek çocukların doğduğu anda öldürülmesini emretti. Bu emir derhâl uygulanmaya başlandı. 

Ancak Mısırlılar, uygulama devam ederse işçisiz kalacaklarının farkına vardılar. 
Çünkü işçi açığını kapatmak için bu defa da yeni doğan çocukları bir yıl öldürelim, bir yıl öldürmeyelim. Öldürmediğimiz çocuklarla işçi ihtiyacımızı karşılarız, dediler. 

Hazreti Musa da (a.s.), Firavun'un erkek çocukları acımasızca öldürttüğü bir dönemde dünyaya geldi. Musa (a.s.) doğar doğmaz, annesi büyük bir korkuya ve 





lunduğu sandık Firavun'un sarayının bahçesine kadar geldi. Bir sandığın içinde yeni doğmuş bir erkek çocuğu olduğunu gören muhafızlar, hemen onu Firavun ve eşi Asiye'nin yanına getirdiler. Bebeği gören Asiye: “Bu çocuğu evlât edinelim: belki 

Artık Musa (a.s.), Firavun'un sarayında yaşıyordu. Bu sırada kendi kız kardeşi de sarayda hizmet ediyordu. Musa ise geldiğinden beri hiçbir süt anneden süt emannesinden emdiği sütle büyüdü. Aradan yıllar geçmiş, Musa (a.s.) da büyümüştü. 

Bir gün, Musa (a.s.), Mısır'dan aynlmak zorunda kalmıştı. Aradan yıllar geçti ve Musa Allah'ın görevlendirmesi ile kardeşi Harunla (a.s.) peygamber olarak Mısır'a döndü. Firavun'a kendisinin ve kardeşi Harun'un (a.s.) Allah'ın peygambeisteği kabul etmedi. Hatta kendisini yetiştirmek için büyük bir emek verdiklerinden, onu nankörlükle suçladı, hapse atmakla tehdit etti. 

Musa (a.s.), Firavun'a: "Sana apaçık bir delil getirdiysem de mi?” dedi. İşittiği bu sözler Firavun'u iyice sinirlendirince: 

- Doğru söylüyorsan, haydi ispat eti diye karşılık verdi. 

Aldığı bu cevap üzerine Musa (a.s.) ‘‘Bismillâh!" deyip asasını yere bıraktı. Bir de ne görsünler, asa iri bir yılana dönüşüverdi! 

Firavun ise gördükleri karşısında şaşkına dönmüştü. Bu koca yılan şimdi de üzerine geliyordu. Bu yılandan kurtulmak için salonu dört dolanıyordu. Bir zamankaçacak delik arıyor, bir taraftan da: ‘Yetiş, ey Musa!" diye yalvarıyorlardı. 

O dönemde sihirbazlık ve büyü çok yaygın olduğu için Firavun gördüklerinin büyü olduğunu düşündü. Ya da Allah'ı ve peygamberini tanımak işine gelmedi. Bu-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HAZRGTİ MUSA’NIN C6NN6TT6Kİ ARKADAŞI 

Hz. Musa Aleyhisselâm, yüce Allah'a bir gün dua ederken şöyle bir istekte bu* -Ya Rab! Cennette benimle oturup kalkacak, bana arkadaşlık edecek insan 

aradı, buldu. Ancak hemen gidip kasapla görüşmedi, bir müddet onu gözetledi. Kasap akşam olunca dükkânını kapattı. Yanına da bir parça et alarak evine gitmek için yola çıktığı sırada Hz. Musa (a.s.), o adama yaklaşarak selâm verdi ve adama: - Misafir kabul eder misin, diye sordu. 



cevap verdi adam. Hz. Musa (a.s.): 

- Sen onu yedirip içirdikten sonra sana bir şeyler söyledi. Çok merak ettim ne 


söylediğini. 

- Kasap gülerek cevap verdi: 

- Bana: “Allah'ım, oğlumu cennette Hz. Musa'ya (a.s.) arkadaş eyle.” diye dua 




ÇALIŞAN KAZANIR 

Tembel bir adam, yolculuk sırasında topal bir tilki gördü ve hayretler İçinde kaldı. Çünkü sakat olan bu tilki, vahşi hayvanlar ve türlü tehlikelerle dolu bir yerde nasıl yaşayabilir? diye düşünürken karşı yamaçlardan ağzında avı ile güçlü bir as- 

Aslan, avının bir bölümünü yedi ve kalanını bırakıp geldiği yere geri döndü. Tilki. sürüne sürüne aslandan kalan artığın yanına yaklaştı ve karnını güzelce doyurdu. Gördüğü ibret verici bu manzara tembel yolcuyu düşündürmeye başladı: 

- Topal bir tilkinin ayağına yiyeceğin en güzelini gönderen Allah, benimkini niçin göndermesin? Bunca yıldır çalışıp çabalamam boşunaymış demek! diyerek artık çalışmasına gerek kalmadığını, bir köşeye çekilip yiyeceğinin ayağına gelmesini beklemesinin yeterli olacağını düşündü^ 



Tembel adam, dağ başında barınabileceği, rahatça oturup kalkabileceği bir mağara buldu. Tilkiye yiyeceğini gönderen Allah, benim yiyip içeceğimi de nasıl olsa gönderir, deyip beklemeye başladı. 

Bu tembel adam, yiyecek içecek ayağına gelecek diye bekledi, bekledi... Fakat aradan günler geçti. Açlıktan bir deri bir kemik kaldı. Tam bu sırada duyduğu bir 

- Be hey tembel adam! Niçin topal bir tilki olmak istersin? Kalk! Sen de yırtıcı bir aslan ol. Başkasının artığına göz dikeceğine sen de kalk, çalış. Senin de artığınla başkaları geçinsin! 

Aslan gibi güçlü olup çalışan başkalarına muhtaç olmaz. Hem kedisini hem de başkalarını en güzel şekilde besler. Ona buna avuç açmaktan, borçlu yaşamaktan 




G6RI DÖNÜŞÜMCÜLER 

Yeryüzünde, bugüne Kadar kaç canlı öldü, kaç yaprak döküldü hiç düşündünüz mû? 


Her canlı kendine takdir edilen süre boyunca yaşar ve sonra ölür. Ağaçlar her ilkbahar¬ da yeni yapraklar çıkarır ve sonbaharda bu yaprakları döker. Bunlardan başka insanlar kullandığı besinlerin artıkları da tabiata atılır. 


Hayatın yaratılışından beri ölen c kmesi gereken bu kadar atığı temizle 


Bu temizlikçiler doğadaki geri dönüşümcülerdir. Geri dönüşümcüler; ölü. canlı, atık or- 

bir şekilde dizayn etmiştir. 







- Evlâdım, bugün artık sen benden daha bilgili ve daha hayırlısın. Bir imtihan geçireceksin. insanlar seni dininden vazgeçirmek için sana çok kötülük yapacaklar. 
Sakın benim Hıristiyan olduğumu kimseye söyleme! 

Genç, anadan kör olarak doğanları, abraş denen dit hastalığına yakalananlan Allah'ın izniyle iyileştirirdi. İlâçlar yapar, hastalan tedavi ederdi. Birgün kralın çevresinde bulunan devlet adamlanndan biri kör oldu. Bir çok hediyeyle gencin yanına gel- 

- Beni iyileştirirsen, ne istersen veririm, yeter ki gözlerim tekrar görmeye baş- 

- Şifayı ben vermiyorum, şifayı veren Allah'tır (c.c)! Allah'ın varlığına ve O’nun her şeyi yarattığına inanacak olursan Allah'a dua ederim, inşallah seni iyileştirir! dedi. Adam iman etti ve gözleri görmeye başladı. 



- Hastalıkları ben değil Altah iyileştiriyor! dedi. Bunun üzerine kral, gence akla hayale gelmeyecek işkenceler yaptı. Sonunda genç, işkencelere dayanamayarak rahibi anlatmak (adını vermek) zorunda kaldı. Rahibi getirdiler. Dininden dönmesini istediler. fakat rahip kabul etmedi. Ona da işkence ettiler (ancak) yine de rahip dininden dönmedi. Bunun üzerine testere getirdiler, rahibin başından aşağıya vücudunu testere ile ikiye ayırdılar. Sonra da gencin Rabbine iman eden kralın adamına, dininden dönmesi için işkence yaptılar. Adam da dininden dönmeyince o da tıpkı rahip gibi testereyle kesilerek öldürüldü. Sıra gence gelmişti. Kral askerlerine emretti: 

- Bu genci dağın başına çıkann, uçurumdan aşağı atın! Askerler genci dağın başına çıkardılar. Genç: 

- Allah'ım, beni bunlardan koru! diye dua etti. Bu dua üzerine dağ sarsılmaya başladı. Askerler uçurumdan aşağıya yuvarlandılar, genç ise kurtuldu. Genç, sağ salim kralın huzuruna döndü. Genci hiç beklemediği bir anda karşısında bulan kral: 

- Askerlere ne oldu ? diye sordu. Bunun üzerine genç: 

- Allah, beni onlann şerrinden korudu! diye cevap verdi. Kral tekrar bir grup as- 

- Bu genci gemiye bindirin, dininden dönmezse elini kolunu bağlayıp denizin or- 

Genci gemi ile götürdüler. Genç tekrar Allah'a dua etti. Bunun üzerine gemi battı ve içindekiler boğuldu. Genç tekrar kurtuldu. Kralın huzuruna geldi ve şöyle dedi: 

- Sen beni öldüremezsin! Ancak sana söyleyeceklerimi yaparsan öldürebilirsin! 
Kral bunun üzerine: “Şartını söyle!" dedi. Genç: 

- Halkı bir meydanda topla, benim ellerimi ve ayaklanmı çapraz bir şekilde direğe bağla. Okunu yayma tak ve: “Gencin Rabbinin adıyla!' diyerek beni vur (bana okunu at). Beni ancak böyle öldürebilirsin! 

Kral, gencin dediğini yaptı ve halkın duyacağı şekilde: ‘Gencin Rabbinin adıyla!’ 
diyerek oku fırlattı ve genç öldü. Bunu gören halk hep birlikte: 

- Biz gencin Rabbine inandık. Ey kral, bizim tanrımız sen değilsin. Bizim tanrımız gencin Rabbidir, dediler. 

kazdırttı. İçini odunla doldurttu ve ateşler yaktırdı. Halktan kim yeni dininden dönmezse onlann ateşe atılmasını emretti. Tüm şehir halkı tek tek ateş çukurlanna atıldı. Kimse Allah'a olan inancından dönmedi. Sıra, kucağında yeni doğmuş bir çocuğu olan anneye geldi. Bir an duraklayan anne, çocuğuna şefkâtle baktı, fikrini değiştirecek gibi olmuştu. Kadının kucağındaki çocuk: 

- Anneciğim atla! Önündeki ateş değil, cennettir. Sabırlı ol. sen hak yoldasın! dedi. O anne de büyük bir cesaretle yanmakta olan ateşe kendisini bıraktı... 

Bu zalim kral, halkından bazı kimseleri öldürtmüştü. Fakat buna rağmen bütün 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Hele yeterince büyüyüp geliştikten sonra o ilk uçuş heyecanını hatırlıyorum da... O ana kadar hiç uçmadığım için çok korkmuştum... Diğer arkadaşlarıma bakarak bırakıvermişim kendimi kovandan dışarı. Kanatlarım havayla karşılaşınca usta pilotlar gibi uçmaya başlamıştım. O ilk uçuşum boyunca 
"Böyle uçmayı ben nereden öğrendim?" 
sorusuna cevap aradım durdum... 

Yaratıcımızın bize verdiği görme sistemiyle ultraviyole ışınlarını çok iyi görebiliyor ve böylece çiçekleri tanıyabiliyorduk. Diğer arkadaşlarım çiçeklerin üzerine konmuş ve onlardan bir şeyler 



yetik alanından faydalanarak elimle koymuş gibi tekrar kovanımı buldum. 
Bu bana çok ilginç geldi. Demek ki içime mükemmel bir yön bulma yeteneği de yerleştirilmişti! 

Kovana gelip bacaklarımdaki polenleri boşalttığım sırada bazı arkadaşlarımın kovana su getirdiğini gördüm. 
Bunlar, peteklere su damlatarak kovanı ıslatıyor ve peteklerin nemli kalmasını 



alıyorlardı. Sarı renkli bir çiçeğe yaklaştım. Diğer arılar gibi ben de hortumumu uzatarak bir miktar bal özünü içime çektim. Bu arada ayağıma ve sırtıma polenler yapıştı. Onları ağzım ve kollarımla toplayıp arka ayaklanmda biriktirdim. Oradan ayrılıp pembe bir çiçeğe kondum. Ondan da bir miktar bal özü ve polen aldım. Bizler bal özü alırken çiçekler hiçbir zorluk çıkarmıyordu. Etrafıma baktığımda kovandan bir hayli uzaklaştığımı fark ettim. He- 
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SULTANIN DUASI 


Gazneliler, ilk Müslüman Türk devletlerinden biridir. Bu devletin başında tarihte ilk defa “sultan" unvanını alan ve değerli bir idareci olan Sultan Mahmut bulunuyordu. Gazneliler devletinin bu değerli ve en büyük hükümdarı Hindistan’a on sekiz sefer düzenlemişti. 

Hindistan'a yapılan -İslâm'ı anlatmak için- seferlerin birinde Sultan Mahmud çok güçlü bir direnişle karşılaşmış ve neredeyse zafer kazanma ümidini yitirmeye başlamıştı. İşte bu sırada sultan, Allah a şöyle dua etmiş ve söz vermişti: 

"Ey Rabbiml Senin iznin ve yardımınla bu savaştan zafer kazanarak çıkarsam, 

Sultan Mahmud’un Allah’a verdiği sözün üzerinden çok geçmemiş, o yeni bir zafer kazanmış ve çok değerli ganimetler elde ederek ülkesine dönmüştü. 

Zaferle ülkesine dönen sultan, Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için içinde İşte bu sırada bazı devlet büyükleri: 

- Siz ne yapıyorsunuz sultanım? Bu kadar değerli hazineler yoksullara dağıtılır mı? Onlar böyle şeylerin kıymetini bilmezler, demişlerdi. Bu sözleri işiten sultan: 

ı’a verdiğim sözü ve 




adağı yerine getirmek için yoksullara dağıtıyorum, dediyse de bazı devlet büyükleri itirazlarına devam ediyorlardı: 


- Ganimetlerin çok kıymetli olanlarını devletin hâzinesine ayırın! Ülkemizin böyle zengin hâzinelere ihtiyacı var, deyip sultanın kafasını karıştırmışlardı. Bunun üzerine sultan, ganimetlerin dağıtımı konusunda doğru bir karar verebilmek için devrin manevî büyüklerinden bir kişiyi yanına çağırdı. Ona, ganimetleri yoksullara dağıtmak için Allah'a söz verdiğini, fakat bazı devlet büyüklerinin buna itiraz ettiklerini, bunun da kedisini kararsızlığa düşürdüğünü anlattı. Sultanı dinleyen âlim 


- Sultanım, ganimetlerin yoksullara dağıtılması konusunda kararsızlığa düşülecek bir durum yok. Sizin için iki tercih hakkı var. Eğer bir daha Allah'a işinizin düşmeyeceğini düşünüyorsanız, hemen etrafınızdaki adamların söylediklerini yapın. Fakat Allah'a bir daha işiniz düşecekse verdiğiniz sözü ve adağı yerine getirin, ganimetlerin hepsini yoksullara dağıtın, dedi. 


Âlim zatın sözleri sultanı rahatlattı. Bunun üzerine bütün ganemitlerin yoksullara dağıtılmasını emretti. 






KIZILD6NİZ DE AÇILAN YOL 


Hazreti Musa’nın sihirbazları mağlûp etmesi, pek çok kişinin Allah'a iman etmesini sağlamıştı. Fakat bu olayın Firavun üzerinde hiçbir olumlu etkisi olmamış, hatta bu durum onun öfkesini iyice artırmıştı. Kısacası Firavun ve yandaşları, iman edenlere karşı kötülük yapmak için âdeta birbiriyle yarışıyorlardı. 

Yıllarca acı çeken ve hâlâ çekmekte olan kavmi, bir gün Musa Peygambere: 

- Biz sen gelmeden Önce eziyet çektik, sen geldikten sonra yine eziyet çekmekteyiz, dediler. Bütün bu söylenenler doğru idi. Fakat bir peygamber. Allah'ın izni ol- 

başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Musa Peygamber kavmine: 

- Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman ettiyseniz, samimiyetle O’na teslim olduysanız, yalnızca O'na güvenip dayanınl dedi. Bunun üzerine iman edenler: “Biz, sadece Allah’a güvenip dayandık!" dediler. 

Hazreti Musa ise Firavun'u ve kavmini, bir olan Allah'a imana çağırıyor ve müminleri rahat bırakmalarını istiyordu. Ama onlar bütün bu davetleri reddediyor, bir türlü kötülüklerinden vazgeçmiyorlardı. En sonunda Hazreti Musa, Firavun'u ve kavmini başlarına gelecek belâlar konusunda uyardı. Ama onlar bu uyarıya da ku- 




etmesi üzerine: “Galiba Musa haklı olmalıl" diyenlerin sayısı git gide artıyordu. 
Bunlar, Musa Peygambere gidip yağmurun dinmesi için Rabbine yalvarmasını istediler. Yağmur kesilip bu belâdan kurtulduklarında iman edeceklerini söylediler. O da Allah'a dua etti. Yağmur kesilip güneş açtı. Ama onlar Musa Peygambere verdikleri sözü unuttular. Üstelik O'na: 

diyorlardı. Üstelik başlarına gelen felâketi Hazreti Musa'dan biliyorlardı. Bunun yanında, yağmurun ardından ürünlerin verimi de artınca: "Felâket olarak gördüğümüz yağmur, meğer bereket kaynağı imiş, nasıl da bilemedik!” dediler. 
Hatta Hazreti Musa'ya gitmekle hata ettiklerini düşündüler. 

Ama onlar başlarına gelecek yeni felâketleri bilmiyorlar, bir turlu iman etmiyor- 

Tam ürünleri yetişirken birden çekirgeler ortalığı istilâ etti. Ne var ne yok hepsini yiyip bitirdi. Kimse bir şey yapamıyordu. Hatta çekirgeler tanrılık iddiasında olan Firavun’un sarayında cirit atıyorlardı. Çekirgelerle baş edemeyeceklerini anlayınca yine Musa Peygambere artık kesin iman edeceklerini söyleyip dua etmesini istediler. O, gene Allah'a dua etti. Duası kabul edildi ve çıkan şiddetli bir rüzgâr çekirgeleri denize döküverdi. Onlar, bu belâyı asıl ortadan kaldıranın kim olduğu- 




nu gene unuttular. Daha sonra kurt, böcek, bit. kurbağa vs. istilâları peşi peşine geldi. Firavun'un sarayını kurbağalar, bitler istilâ etti. Onlar, her seferinde daha 

dan kurtuldukları anda sözlerinden döndüler. Çünkü karşılaştıkları bunca felâketi Allah'tan bilmiyorlar, bütün bunların bir sihir olduğunu düşünüyorlardı. Hâlbuki bütün bu belâlardan hiçbiri, müminlerin oturdukları yerlerde yaşanmamıştı. Ancak onlar, bu olağanüstü olaydan bile gereken dersi almaktan çok uzak görünüyorlardı. 

Firavun ve taraftarları artık öfkelerinden çıldıracak duruma gelmişlerdi. Onların bu işe bir son vermeleri ve Hazreti Musa’dan kurtulmaları gerekiyordu. Bu sebeple çevredeki şehirlere adamlar gönderip asker toplatıyorlar, bir taraftan da müminleri göz hapsinde tutuyorlardı. Tam bu sırada Cenâb-ı Allah tarafından Musa Peygambere: "Kullarımı geceleyin yürüt. Hiç şüphesiz takip edileceksiniz!” de- 


Musa Peygamber aldığı emir doğrultusunda bütün kavmini geceleyin yola çıkardı. Ancak geceleyin bu kaçıştan her nasılsa Firavun'un haberi oldu. O da hemen ordusunu hazırlayıp peşlerine düştü. Musa Peygamber ve mümin kavmi Kızıldeniz’e yaklaşmıştı. Bu denizden gemiler ve kayıklarla karşı kıyıya geçilebilirdi. Oysa böyle bir imkân yoktu. Böyle bir durumda müminler dahi ümitsizliğe düşerken Musa Peygamber: 

- Hayır, Rabbim benimle birliktedir, bana yol gösterecektir, diye düşünüyor ve korkmuyordu. Firavun'un ordusu da her geçen dakika onlara yaklaşıyordu. Tam bu sırada Cenâb-ı Allah, Musa Peygambere: 
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ise ordusuyla beraber tamamen denizde açılan yolun içine girmişti. İşte o anda iki yana yığılan sular, büyük bir uğultuyla Firavun ve ordusunun üzerine geliyordu. Firavun: “Ey Musal Ey Musa, yetişi..." diye bağırıyordu. Bir taraftan suların içinde son nefesini vermek üzere iken: 


"İsrailoğullarının inandıkları Allah'tan başka hiçbir Tanrının bulunmadığına inandım. Ben de inananlardanım!" dediğini ancak Allah duymuştu. Fakat Firavun iman etmekte çok geç kalmış, iş işten geçmişti. Bundan dolayı Cenâb-ı Allah ona: 

“Şimdi mi iman ediyorsun?... Hâlbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. (Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün senin vücudunu (cansız olarak) kurtaracağız." diyordu. 

Müminlerin intikamı hayal dahi edilemeyecek şekilde böylece alınıyor ve onlar artık yurtlarına güven içinde dönüyorlardı. 


ra Kızıldeniz civarında böyle bir ceset bulunmuştur. 
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Doğu toplumlannda, özellikle Müslümanlar arasında saygının ayn bir yeri vardır. Hele büyük insanlara, âlim kişilere gösterilen saygının derecesi bambaşkadır. Saygısızlık ise bu toplumlarda. en uzak durulması gereken şeydir. Gerçekten saygı paylaşıldıkça çoğalan bir kaynaktır. Kimse birine saygı gösterdiğinden dolayı rahatsız olmaz. 

Büyüklerin birbirine karşı gösterdiği saygıyı Mevlânâ Câmî’nin başından geçen bir olay çok güzel anlatır: 

Mevlâna Câmi (1414-1492) yıllan arasında yaşamış olan ünlü Islâm âlim ve şairlerinden biridir. Onun yaşadığı dönemde tanınmış âlimler, şairler, yazarlar ve bilginler "Suskunlar Meclisi’ adını verdikleri bir kurul oluşturmuşlardı. 

Suskunlar Meclisine adına bakarak üye olmanın kolay olduğunu düşünmeyin sakın! Bu meclis, üyelerini çok düşünen, az konuşan ve az yazan insanlar arasından seçiyordu. Meclisin üye sayısı ise otuz kişiyle sınırlı tutulmuştu. O dönemde yaşayan âlim, şair ve yazarlannın içinde bu meclise üye olma arzusu vardı. İşte Molla Câmî de (Mevlânâ Câmi) bunlardan biriydi. O. 
gerçekten çalışmalan, ahlâkı, nezaketi ile örnek bir insandı. Ancak Suskunlar Meclisinin üye sayısının sınırlı olması onun, seçkin insanlann yer aldığı bu kurulda bulunmasına imkân vermiyordu. 

Bir gün Suskunlar Meclisinin üyelerinden birinin öldüğünü duymuştu. 
Bunun üzerine üyeleri toplantı hâlindeyken toplantı yapılan binaya geldi. Binanın önünde bir kapıcı bekliyordu. Ona hiçbir şey demeden isteğini bir kâğıda yazıp içeriye gönderdi. Meclis üyeleri Mevlânâ Câmİ'yi çok yakından tanıyorlardı, fakat vefat eden üyelerinin yerine birkaç gün önce değerli başka bir insanı almışlardı. Ama Mevlânâ Câmî gibi birini de kapıdan çevirmek, seni üye yapamıyoruz demek oldukça zordu. Kendi aralannda epeyce düşündüler. Ardından da bir bardağı ağzına kadar su ile doldurup kapıcıyla Mevlânâ Câmî'ye gönderdiler. Bununla meclisin üye sayısının tam olduğunu, yeni bir kişiye yer olmadığını anlatmak istiyorlardı. 

Kendisine, ağzına kadar su ile dolu bir bardak gönderilen Mevlânâ Câmî, meclis üyelerinin ne demek istediğini anlamıştı. O da hemen yanındaki gülden bir yaprak kopanp yavaşça bardağın üstüne koydu. Hâliyle gül yaprağı bardağı taşırmamışn. Verdiği bu cevapla kendisi için de Suskunlar Meclisinde bir yerin bulunduğunu anlatmak istiyordu. Meclis üyeleri de ağzına 



m 



kadar su dolu olan bardağın üzerine bir gül yaprağı konarak kendilerine ge- 



vap verdiklerinden dolayı çok üzüldüler. Otuzla sınırlı olan üye sayılarını da aşarak Mevlânâ Câmî'yi meclislerine üye yapmaya karar verdiler. 


Mevlânâ Câmi meclise gelince başkan onun adını da listeye yazdı. Oye sayısını belirten otuz sayısının önüne bir sıfır yazarak Mevlânâ Câmî'ye verdi. 
Başkan bununla Mevlânâ Câml'in katılmasıyla medisin değerinin on kat arttığını anlatmaya çalışıyordu. 

Listeyi eline alan Mevlânâ Câmi, kendisinin gelmesiyle medisin değerinin on kat artmış olduğu düşüncesine katılamadığını göstermek için, otuz sayısına eklenen sıün silip otuzun soluna yazdı. Verdiği bu cevapla meclisin üye sayısını aratmadığı gibi, kendi değerinin, bu meclisin yanında solda sıfır olduğunu anlatmak istiyordu. 

Son verdiği cevapla, gösterdiği saygı ve alçakgönüllülük ile Mevlânâ Câmi. Suskunlar Medisinin en değerli üyelerinden biri olduğunu ortaya koyuyordu. 
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PUSULA KULLANAN GÜVERCİN 



da, başka yöntemler de kullandıkları tespit edildi: Yer kürenin manyetik alanı! 


Evet, o küçücük yapılarıyla güvercinler, yönlerini bulmak için yerkürenin man* yetik alanından faydalanır. Yerkürenin, bir çubuk mıknatıs gibi manyetik kutupları vardır. Kuzey ve Güney Kutupları arasında oval biçimli manyetik alan çizgileri uzanır. Bu manyetik alan çizgileri; havadan, denizlerden ve karalardan geçebilir. 
Zaten kullandığımız pusulaların ibresi de manyetik kutupları olan bir maddedir ve yerkürenin manyetik alan çizgilerine göre bize yönümüzü gösterir. O hâlde, insanın nı kullanıyor? diye bir soru gelebilir. Elbetteki hayır) On* 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tiremezler. Güvercinler de dahil olmak üzere bütün hayvanlar, ancak Yüce Allah'ın, vücutlarına yerleştirmiş olduğu bir sistemle hareket edebilirler. 



Güvercinlerin mükemmel yön bulma sistemi şudur Güvercinlerin kafatası ve beyinleri arasında, içinde manyetik tanecikler bulunan bir doku vardır. Bu doku 



na göre güvercinin beynini uyaran sinyaller gönderir. Güvercin bu sinyallere göre yönünü belirler. 


Güvercinlerin yuvalarını bulma özelliği, onları diğer kuşlardan farklı kılar. Bu, onların göç etmesi, yem bulup yavrularını beslemesi için çok önemlidir. Yem bulmak için uzaklara giden ve bir daha geri dönmeyen güvercin yavrularının hâlini bir düşünsenizel 

Güvercin ile onun yön bulmak için kullandığı yerin manyetik alanı, güneş ve yıldızlar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki, yaratıklarının ihtiyaçlarını en iyi bilen, bu ihtiyaçlara göre onları en güzel şekilde donatan Allah'ın sonsuz bir ilim sahibi olduğunu ve gücünün her şeye yettiğini çok açık bir şekilde göstermektedir. 



ğzmcnpfinıcc cCoJzpftg 7A&7U71& 0 




Karıncaların; yeryüzünün en kalabalık canlıları olduğunu, her yeni doğan 40 in* 
sana karşılık, 700 milyon karıncanın dün* 
yaya geldiğini, böcek türlerinin en sosyallerinden olduğunu, son derece iyi "örgütlenmiş” bir düzen içinde, "koloniler" denen 
'topluluklar hâlinde yaşadıklarını, bazı türlerin "terzilik" yaptığını, bazılarının “ta- ım"la uğraştığını, hatta bazı karınca türbesi çiftliği kurup başka canlıları 


Avustralya'da çölde yaşayan dikenli kertenkelenin sivri pulları, kendisini /emek isteyen düşmanlarına karşı savunma sistemi olarak görev yapar, "şeytan agaması" denilen bu minik kertenkelenin vücut tasarımının çok ilginç bir özelliği daha vardır: 

Çölün kavurucu sıcağında su bulmak çok zordur. Geceleyin havanın soğumasıyla oluşan çizgili kertenkelenin pulları üzerinde yoğunlaşır. Yoğunlaşan su. 
damlacıklar hâline gelir ve deri üzerinde¬ ki pulcuklardan kertenkelenin ağzına akar. Böylece bu hayvan su ihtiyacını karşılar ve hayatını sürdürür. Bu olay da bize göstermektedir ki, kızgın çöllerde bir kertenkeleyi kim mükemmel şekilde yaratmışsa, onun ihtiyaçlarını bilip en güzel şekilde karşılayan da O'dur. 
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Söylediğinde 



BALIĞIN İÇİNDE YOLCULUK 

Asurlular, başkentleri Ninova'da göz kamaştırıcı bir hayat sürmekteydiler. Bu sırada Cenâb-ı Allah, işlerinden Yunus adlı bir genci peygamberlikle görevlendirdi. 
Diğer peygamberlerin yaptığı gibi o da insanları Allah'ın dinine çağırmaya başladı. 
Kendileri açısından bu halk çok rahat ve hoş bir hayat sürüyordu. Böyle bir 

ları Allah'ın yasak ettiği şeyler konusunda uyarıyordu. Fakat halkı bu çağrıya kulak asmıyor, böyle bir isteği hoş karşılamıyordu. Akıllarınca bu çağrıya uymak, kendilerini sıkıntıya sokabilir, hayatlarını yaşanmaz duruma getirebilirdi. 

ya davet ediyordu. Ama O'na pek inanan olmuyordu. O. hiçbir karşılık beklemeksizin davetini tam otuz üç yıl sürdürdü. Fakat bu otuz üç yıl boyunca O'nun Allah'ın 

tanıması için gayret göstermişti. Fakat bu çabalarına karşılık halkı O'nu küçük gördü, aşağıladı, O nunla eğlenip alay etti. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. 
Halkına beddua ederek köşesine çekildi. Bu sırada kendisine Cenâb-ı Allah’tan vahiy geldi: 

- Ey Yunus, kullarıma ne çabuk beddua ettin! Dön ve onları kırk gün daha davet Allah'a davet et! 

Aldığı emir üzerine Hazreti Yunus Aleyhisselim, kavmlni Allah’a iman etmeye ve kötülüklerden uzak durmaya davet etti. Yine çağrısına kulak asan olmuyordu. 

yedi gün Allah'a iman etmeye çağırmıştı. Otuz yedinci günün sonunda artık kavminin bundan sonra kendisinin çağrısına hiçbir şekilde uymayacağını düşünerek onlara: 
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Balık, Allah'ın emri ile Hazreti Yunus u kıyıya bıraktı. Ancak balığın karnında uzun süre durmaktan dolayı bitkin bir hâldeydi. Cenâb-ı Allah O'nun yanı başında Yaktin adı verilen bir ağaç bitiriverdi. Onun altında gölgelendi. Meyvelerinden yedi. Bir süre sonra eski sağlığına ve gücüne kavuştu. İşte bu sırada Cebrail Aleyhisselâm karşısına çıkıverdi. Ona kavminin başına geçerek peygamberlik görevini tamamlaması ge rekt iğ im s öylüyordu. 

İşte, hatalarınılîmayıp kendisine yönelen bir peygamberi ve kavmi, Allah bu şekilde mükâfatlandırmış ve affetmiş oluyordu. Bu olay ise bizlere, samimi duygularla Allah'a yönelip O'ndan yardım istememiz gerektiğini en güzel şekilde anlatmak- 


istemesi değil midir? 




ÇATLAK PATLAK BİR MİKROP UMUDU 






- Gazi Topal kardeş! Anlaşılan çok korkuyorsun. Gerçi kuyruk acısı var anlıyoruz. ama lâfı çok uzatma ki çalışmaya vakit kalsın. 

Sözü suratsız lider aldı: 


- Gazi Miko çok haklı; ama Hain Kido'ya da hak vermemek elde değil. O hâlde plânımızı uygulamaya koyulalım. Tecrübeli olarak sen Miko kardeş, bize velinimetimiz olan bu insan vücuduna girerken ve ilk giriş anında yapmamız gerekenleri anlat. Neyle karşılaşacağımızı bilmeliyiz. 

- Emredersiniz Suratsız Baba! dedikten sonra Gazi Miko devam etti: 


- Şu an üzerinde bulunduğumuz derideki gözeneklerden vücuda gireceğiz. Burada vücudun dolaşım ağı olan kan damarlarına geçmemiz gerekiyor. İşte burada âzami dikkat. Damarların içerisinde daima devriye gezen vücudun cengâver koruyucuları olan “akyuvar hücreleri" vardır. Bizi “insanlık düşmanı" olarak tanımlarlar. 
Azılı düşmanlarımızdır akyuvarlar; peşimizi asla bırakmazlar. Yakalandığımız yerde infazımız kaçınılmazdır. Sinsince yaklaşmalıyız ki öncü birlikleri “kırmızı alarmı" çalıp cengâverler başımıza üşüşmesin. Hedefe varmak için bu şart. 




birlikte damarlar içerisindeki kanı zehirlerim. Emirlerinizi bekliyorum. 

- Sarsık Canavar. Sars mikrobuyum. İnsanlar benden çok korkar. Bugünlerde epey "reyting" topluyorum. "Gizemli Zatûrre" her yerde konuşuluyor. İçerisine girdiğim vücudun solunum sistemine, huysuz bir eşek gibi öyle bir tepik atarım ki ondromu. Yani toprağa merhaba de ey insani Sizi utandırmayacağım efendim. 

-O hâlde “Pasak Marşı'nı söyleyelim gür bir sesle, dedi. Suratsız lider neşeyle. Müthiş bir uğultu mikro âlemi ayağa kaldırıyordu: 

-Çatlak, patlak 
Yusyuvarlak..." 

eden, metallerin birbirlerine sürtmelerinden çıkan, gıcırtı sesi darmadağın etti mikrop ordusunu. Peşinden su akmaya başladı şarıl şarıl ve beraberinde mikropları da aldı götürdü. 

Emre, ellerini yıkarken gülümseyerek arkadaşı Kürşat’a döndü ve: 

- Dostum bugün Sevgili Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini okudum: 'Mümin ne kazançlı İnsandır. Yaptığı har güzel İşte hem dünyasını güzelleştirip hem de ae- 




GGRÇGK KOMŞULUK 

Bir öğrencim anlatmıştı: 

Babam, ben ilkokula giderken boğaz kenarındaki şirin ve tatlı Bebek Camii'nde Imam-hatlpllk yapıyordu. Evimizin bitişiğinde bir kilise ve burada gOrevli olan papazın evi vardı. O dönemde kardeşimle bazen kilisenin bahçesine girer, oyunlar oynardık. Görevleri gereği babam camiye, papaz da kiliseye gidip gelirken karşılaştıklarında birbirlerinin hâlini hatırını sorarlar, yollarına öyle devam ederlerdi. Bu saye¬ de babamla papaz arasındaki arkadaşlık gön geçtikçe ilerledi. 

Bir gün papaz efendi ile her zamanki gibi yolda karşılaşmışlar. Birbirlerinin hâlini hatırını sorduktan sonra papaz efendi: 

misiniz? diyince babam da: 

- Allah şifalar versin, diye karşılık vermiş. 

Aradan birkaç hafta geçtikten sonra papaz efendi ameliyat olmuş ve görevinin başına dönmüş. 

Babamla papaz efendinin arkadaşlıkları sürüp gidiyormuş. Fakat babam, bir aralık papaz efendinin ortalıkta gözükmediğini fark edince meraklanmış. Komşusu hakkında bilgi alabilmek için mahallenin emektar berberi ve haber merkezi Habib amcaya uğramış. Ondan, papaz efendinin hasta olduğunu, bu yüzden yatağından kalkamadığını öğrenmiş. Bunun üzerine vakit kaybetmeden bir demet çiçek alıp Habib amcayla komşularını ziyarete gitmişler. Papaz efendi, onların bu ziyaretinden son derece memnun olmuş. 

Bir süre sonra babamın görevi gereği Istinye'ye taşınmak zorunda kalmıştık. 
Fakat yeni semte taşınmakla beraber, babam eski dostlarını ve camii cemaatini zigötürüyor, oradaki arkadaşlarımızla görüşmemizi sağlıyordu. Bu ziyaretlerin birinde Habib amca babama: 

- Hocam, papaz efendinin sağlığı iyice bozuldu. Ne zaman ziyaretine varsam seni sorup duruyor, demiş. Babam, bunu duyar duymaz Habib amcayı da yanına alıp papaz efendiyi ziyaret etmek için yola çıkmış. Papaz efendi kendisini ziyarete gelenleri pencereden görünce ağır hasta olduğu hâlde, yatağından kalkmış ve ziyaretçilerim kapı eşiğinde karşılamış ve onları sevinç içinde kucaklayıp içeri almış. 
Ardından babama: 

- Hocam, hastalığım iyice ağırlaştı. Gidici gözüküyorum. Bana dua okur musun? diye istekte bulunmuş. Babam, komşusunun bu isteğini yerine getirmek için Kur'ân'dan birkaç sûreyi onun da duyacağı şekilde okumuş, şifa bulması için dua etmiş. Sessiz geçen birkaç dakikanın ardından da hasta arkadaşının kulağına eği- 
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- Komşum! Şimdiye kadar seninle uzun bir dostluğumuz oldu. Birbirimize 

- Bu dünyada hepimiz misafiriz. Bir gün göçüp gideceğiz. Ölümden sonraki 

tılar, bizlere niyetimize göre sevaplar kazandırır. Demem o ki. son nefesini vermeden önce "Kelime-i Tevhid** in yanında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâtü vesselâmın adını da anabilsen ne güzel olur. Böylece gerçek anlamda iman eder, Hem Hz. İsa Aleyhisselâmın hem de Hazreti Muhammed Aleyhisselâtü vesselâmın sevgisini birlikte kazanmış olursun inşallah. Allah sonsuz merhamet sahibidir." deyivermiş ve pa 


Papaz efendi, babamın bu içten ve dokunaklı sözleri karşısında kendi hanımının da bulunduğu odada gözlerinden yaşlar boşanarak herkesin duyacağı şekilde “kelime-i şahadet" getirmiş. Hem de her zaman "kelime-i şahadet" getiriyormuş gibi. 



Lin.arkasından 



GİZEMLİ YOLCULUK 


Yolculuğumuz güzel bir ağustos günü başladı. Sevdiklerimden ve ülkemden ayrılmanın hüznüyle, farklı bir ülkede öğretmenlik yapacak olmanın mutluluğunu aynı anda yaşıyordum. Öyle ya oradaki çocuklara güzel Türkçemizi öğretecektim. Sonra da sevgi - yi. hoşgörüyü, mutluluğu paylaşacaktım onlarla. 

Gideceğim ülkenin çocukları, savaşı bütün korkunçluğuyla yaşamıştı. Üstelik iç karışıklıklar ve çatışmalar hâlâ devam ediyordu. Bu yüzden içimde belli belirsiz bir korku vardı. Fakat içimdeki korkuyu alıp götüren, beni heyecanlandıran bir insan bizleri bekliyordu gittiğimiz ülkede. Evet o. çocuklann sevgili Hacı Ataşıydı, yetmiş küsur yaşındaydı.- kalbinden rahatsızdı, şekeri vardı. O. ilerlemiş yaşına rağmen kendini öğrencilerine adamış bir eğitim sevdalısıydı. Hakkında çok şey duyduğum, fakat kendisini hiç görmediğim bu insanla tanışma düşüncesi yolculuğumu daha anlamlı kılıyordu. 

Bu ilginç yolculuğa otuz arkadaşla başladık. Bizi götüren uçağın arka tarafına, açacağımız okullann bilgisayarlarını yükledik, ön koltuklanna da biz oturduk. Eşyalann hava alanına getirilmesi ve yüklenmesi hepimizi oldukça yormuştu, yorgunluğumuza rağmen aklımız hep gideceğiz ülkedeydi. Bizi orada neler bekliyordu, nasıl bir ortamla karşılaşacaktık? Bütün bu soruların cevabını hiçbirimiz bilmiyordu. 

Uçağımız, gece 12.00'da hava alanına indi. Ortalıkta birkaç görevlinin dışında kimsecikler görünmüyordu. Uçaktan indik ve bekleme salonuna geçtik. Burası oldukça bakımsız ve köhne bir yerdi. Bir saatlik bir bekleyişten sonra pasaport işlemlerimizi yaptırıp çıkış kapısına yöneldik. Kapının tam karşısmda şık giyimli, ak saçlı, ak sakallı biri gülümseyerek bize bakıyordu. Ülkenin sıkıntılanna ve çaresizliğine inat dimdik ayakta duran bu adam. Hacı Kemal Erimez Ağabeyden başkası değildi. Öğrenciler ve halk, ona Hacı Ata diyorlardı. 

Okullara ait malzemeyi taşımak için bir tır. bizim binmemiz için de eski bir otobüs getirilmişti. Yorgunluğumuza aldırmadan, neşe içinde eşyalarımızı tıra yükledik. 
Otobüse binmeye hazırlanıyorduk ki iki minibüs büyük bir hızla bize doğru yaklaştı. 
Araçlarımızın geçişini engelleyecek şekilde tam önümüzde durdu. Minibüslerin içinden yirmi kadar adam indi. Ellerinde makineli tüfekler vardı. Hepsi de kafalarına siyah çoraplar geçirmişti. Seri bir şekilde etrafımızı sanp silâhlarını üzerimize çevirdiler. Bu adamların, kıyafetlerinden ve davranışlanndan asker olmadıkları hemen anlaşılıyordu. 
Niyetlerinin de iyi olmadığı ortadaydı. Tercüman aracılığıyla tüm mallanmızı ve paralarımızı istediklerini bize bildirdiler. Sözlerine, bu konuda bir zorluk çıkardığımız takdir¬ de hepimizi öldüreceklerini de ilâve ediyorlardı. Bu adamlar, herkesin şerrinden korktuğu bir çetenin mensuplan olmalıydı. Çünkü hava alanının önünde nöbet tutan askerler, canlannı kurtarmak için ortadan kaybolmuşlardı. Hacı Ata ve şirketimizin genel müdürü, tercüman aracılığı ile kendilerinden istenilen malzemelerin okullara ait olduğunu. bilgisayarlar olmadan eğitim ve öğrerimin aksayacağını teröristlere anlatmaya çalışıyorlardı. Ancak adamlann bu tür sözler dinlemeye hiç mi hiç niyetleri yoktu. 
Karşılıklı konuşmalar devam ederken birden Hacı Atanın karanlığı yırtan bağnşı duyuldu. Titrek ve duygulu bir ses tonuyla çetenin liderine sesleniyordu: 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KUBBELER 

Taşıtıp kalyonlarla pırlanta, inci 
Abide hâline koydu sevinci 
Gergefle işleyip bir inci sultan 
Ki çiçek verirdi saksıya koysan. 

Bulabildinse ey yolcu yerini 
Hepsinin alnında altından bir ay. 
Seyret İstanbul'un camilerini 
Minare minare, kubbe kubbe say! 

Açılır masmavi burada gökyüzü. 
Gümüşten sütunlar üstünde durur... 
Kiminin gölgesi dinlenir yerde. 
Kiminin beyazı sulara vurur. 

Allah ’a giden yol buralardadır. 
Kapılar açılır şerefelerden, 

Buradan uğurlanır mübarek aylar. 
Bayram burda başlar arifelerden. 

Geçerken altından bu loş kemerin 
Menekşe menekşe gül güldür içi. 
Kapanmaz kapısı Allah evinin 
Ki beş vakit gürül gürüldür içi. 

(Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor) 


HERKES NİYETİNİN KARŞILIĞINI ALIR 

İstanbul, medeniyetlere başkentlik etmiş ve camiler, mescitler, saraylar, göz 



3ir. Bu şehir hayır ve saltanat sahibi insanların 


katkıları ile maddi ve manevî gelişimini her dönemde sürdürmüştür. Osmanlı sultanları da İstanbul'un imarı için ellerinden geleni yapmışlardır. 

Kanunî Sultan Süleyman da büyüklerinin daha önce yaptırdıkları camiler gibi 



meden camiin temeli atıldı. 

Kanunî; cami yapılırken mimarları, ustaları, işçileri çalışmaları sırasında kimseden en küçük bir yardım almamaları konusunda uyardı. Çünkü böyle büyük bir eserin bütün masrafını kendisi karşılamayı düşünüyordu. 

Nihayet camiin duvarları yükselmeye başladı. Yükselen bu duvarlar, camiin karşısında küçük bir kulübede oturan ve dünya adına bütün sermayesi bir inek olan, yaşlı bir teyzenin yüreğini burkuyordu. Bu teyze içinden: 

- Hey gidi koca sultan, senin servetin çok! Allah rızası için büyük bir eser yaptırmak senin için çok kolay. Ama benim gibi bütün sermayesi bir tek inek olan, bir ihtiyar böyle bir camiyi nasıl yaptırsın? Keşke benim de senin gibi servetim ve sai¬ 



ri, diye geçiriyordu. 


Bir gün yaşlı teyze: “Benim servetim yok ama inşaata çalışan ustalara, işçilere de birer tas ayran götürmeme bir engel yok." dedi. Ardından da kısa zamanda güzel bir ayran hazırladı. Hazırladığı ayranı bir kaba koyarak camii inşaatında çalışmaktan ve sıcaktan bunalmış işçilerin yanına götürüp onlara: 

- Yorulmuşsunuzdur, sizlere birer tas soğuk ayran vereyim, dedi. 

Bunu duyan ustabaşı: "Teyze, gücenme ama senin ayranını kabul edemeyiz! 



bu konuda uyardı." dedi. Bu sözleri duyan yaşlı teyze: 

- Evlâdım, birer tas ayrandan ne olacakl Şu ayranı içiverin, dedi. 

Ustabaşı da: “Koca camiin yanında bir tas ayranın sözü mü olur. Sultan bize bu yüzden öfkelenmez. Hem de teyzemizin gönlünü hoşnut etmiş oluruz." dedi. 
Ardından da "Bismillâh!" deyip ayranlarını içtiler. Yaşlı teyze de mutlu bir şekilde 

geldi ve ustabaşına: 

- Buyruğumu ne çabuk unuttunuz! Size inşaatı yaparken başkasından en küçük bir yardım dahi almayın dememiş miydim? Şimdi bana olan biteni anlatın bakalım, dedi. 

Ustabaşı da yaşlı teyzenin kendilerine birer tas ayran ikram ettiğini, onun bu 



di. Bunun üzerine sultan: 


- Demek gördüğüm rüyanın kaynağı bir tas ayranmış! Rüyamda, terazinin bir kefesine Süleymaniye Camii, diğer kefesine de bir tas ayranın konulup tartıldığını ve bir tas ayranın camiden daha ağır geldiğini gördüm. Yaptığımız işlerin karşılığını hepimiz niyetimize göre alıyoruz. Yaşlı teyzemiz ne kadar temiz kalpli, iyi niyetli bir Müslümanmış, Allah ondan razı olsun, dedi. 

“Ameller, niyetlere göredir." 



€N BÜYÜK çevReci 

Yeşillikler içinde güzel bir çevrede yaşamayı herkes arzu eder. Temiz hava, masmavi gökyüzü, yemyeşil ortam insanı dinlendirir. Bu yüzden dağlara çıktığımızda, kırlara pikniğe gittiğimizde içimiz ferahlar. 

Çevremize dikkatle baktığımızda, canlı ve cansız bütün varlıkların mükemmel bir uyum içerisinde yaratılmış olduğunu görürüz. Çevreyi oluşturan asıl unsurlar hava, su ve topraktır. İnsan yaşamak için çevreden istifade eder; havayı, toprağı ve suyu kullanır. Fakat bu unsurlar kirlendikçe çevre günden güne bozulur ve yeşillik- 



Hâlbuki çevreden istifade ettiğimiz kadar onu korumamız da gerekir. Allah, bütün varlıkları özenle yaratıp hizmetimize sunmuştur. Onlara saygı göstermek Allah'a olan inancımızın bir gereği olmalıdır. İşte bu yüzden inanmış bir insan, çevresini güzelleştirmek için bir çaba içinde olur, kasten onu kirletip tahrip etmez. 
Dinimiz, Müslümanın yaşadığı çevreyi koruyup güzelleştirilmesiyle ilgili çok önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz: "Pir Müslüman bir ağa; ve bitki 







I söylenişi). 
















































































TUFAN 

Hazreti Âdem'in vefat edişinin üzerinden epey bir zaman geçmiş, insanlar Nuh (s.a.s) Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildi. 

Hazreti Nuh, halkını Allah'a iman etmeye ve kötülükleri terk etmeye çağıdı. Fakat bu davet, halkın ileri gelenlerini son derece rahatsız etti. Çünkü Allah'a iman etmiş olsalar, zayıfları istedikleri gibi ezemeyecekler. bütün insanların eşitliğini kabul etmek zorunda kalacaklardı. O yüzden şöyle dediler: 

- Peygamberlik iddiasında bulunan bu adam, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size karşı şereflenmek, üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah bir peygamber göndermek isteseydi, mutlaka bize melekleri gönderirdi. Biz, önceki atalarımızdan bir insanın peygamber olarak gönderildiğini duymadık, dediler. İman etmemekte direnen böyle bir kavme. Hazreti Nuh'un bir şey anlatması elbette kolay olmayacaktı. 


Küfürde inat eden bu insanlar, Hazreti Nuh’u dinlememek için bazen kulaklarını tıkadılar, bezen elbiseleriyle başlarını örttüler. Tam bu sırada büyük bir kıtlık yaşadılar. Bu da onları imana getirmedi. Bu sırada Hazreti Nuh, kavmine: 


- Rabbinizden bağışlamasını dileyin. Hiç şüphe yok ki O, günahları bağışlayandır. Gökten, size bol bol yağmur gönderir. Size, mal vererek, evlâtlar vererek 

türlü türlü şekillerde yaratmıştır. Görmediniz mi, Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu ve uygun şekilde yarattı. O, göklerde Ay'ı ışıklı, Güneş'i parlak bir kandil yapmıştır. (...) 



Hazreti Nuh'un davetine o ana kadar birkaç yoksul insan uymuş ve iman etmiş- 




kimselerin, fakirlerle oturmaktan, konuşmaktan, alışveriş etmekten kaçındığını, kısacası onları kendileri ile eşit görmediklerini de gösteriyordu. 

Bir peygamber böyle bir isteğe olumlu cevap vermez, ne kadar yoksul olsalar da müminleri yanından kovmazdı. Öyle de oldu. Kavmine: 


- Ben, iman edenleri yanımdan kovacak değilim. Onlar Rablerine döneceklerdir. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam. Allah'ın vereceği azaptan beni kim kurtarabilir? Hiç düşünüyor 


Hazreti Nuh'a Allah tarafından yüzlerce yıl ömür verilmiş, o da davetini yüzlerce yıl boyunca sürdürmüştü. Ama kavmi kendini hâlâ doğru yolda görüyor, onu dinlememekte ısrar ediyordu. 

Hazreti Nuh. en sonunda, görevini yapmış bir peygamber olarak kavmine şöyle beddua etti: 


- Ey Rabbim. kavmim beni yalancı saydı, artık benimle onlar arasındaki kararı 




miş, Cebrail Aleyhisselâmla kendisine ;u vahiy gönderilmişti: "Şimdiye kadar iman edenler hariç olmak üzere, artık kavminden hiçbir feri asla iman edecek değildir. O hâlde, onların yaptıklarına tasalanıp üzülme. Ve bizim gözetimimiz altında, vahyimize uygun olarak bir gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. 
Çünkü onlar. İlâhi takdir (karar) gereği boğulmaya mahkûm bir kavimdir. 

miş olanlar bu sefer de yanından geçerken: 

- Ne yapıyorsun Ey Nuh. bakıyoruz iş değiştirmişsin! 

-Marangozluktan anladığını hiç bilmiyorduk! 

şanlısın. 

- Burada deniz ve göl yokl Yapmakta olduğun gemi nerede yüzecek, gibi sözler söyleyerek kendisiyle alay ediyorlardı. O da: 

- Eğer siz bizimle eğleniyorsanız, biz de sizinle aynı bizimle eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz. İleride perişan eden azabın kime geleceğini, sonsuz ve devamlı azabın kimin başına ineceğini görecek ve öğreneceksiniz! dedi. 

Ama kavmi hâlâ onunla: “Sen gemi yapım işinde kararlı görünüyorsun. Gemin¬ de bize de yer ayıracak mısın?" gibi sözlerle alay etmeye devam ediyordu. Hatta bu insanlar, söylediği azabın biran önce başlarına gelmesini istiyorlardı. Bu arada gemi tamamlanmıştı. 

Nihayet Allah’ın elçisi Cebrail Aleyhisselâm. Allah'ın Resulünü buldu. Ateş ya- 

Bir sabah kadınlardan biri ekmek yapmak için fırına gitmişti. Tandır alev alev yanıyordu. Bu sırada kulakları sağır eden bir sesle beraber, gökyüzüne görenleri hayrete düşüren müthiş bir su fışkırdı. Çok geçmeden yeni patlamalar birbirini takip etti. Hazreti Nuh, iman eden insanlara gemiye binmelerini söyledi. Onlar da yeceklerini ve eşyalarını yanlarına alıp gemiye bindiler. Müminlerden sonra 

alındı. 

Hazreti Nuh ve müminler gemiye binince gökyüzünü bulutlar kapladı. Kulak zarını yırtan şimşekler çakmaya başladı. Az sonra gökyüzünden akla hayale gelmeyen yoğunlukta, sel gibi yağmurlar inmeye başladı. Evler ise artık suların içinde yüzüyordu. Allah'a inanmayanlar azabın ne olduğunu görmüş, ancak iş işten geçmişti. Dışarıda kalanlar, suların ulaşamayacağını ümit ettikleri yerlere koşmaya 

tepesine çıkmışlarsa da boğulmaktan kurtulamadılar. Müminler ise Allah'ın emriyle yapılan gemide güven içinde yolculuk etmeye başladılar. 
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ÇOBANA ÖĞÜT VGRGN KURT 

ha. Bu mucizeyi. Said El Hudri. Seleme İbn-il Ekva. İbn—I Ebi Vehep, Ebu Hureyre ve olayı yaşayan Uhban adlı bir çoban anlatıyor. 

Bir gün Çoban Uhban koyunlarını otlatırken bir kurt gelip keçilerden birini tutmuş. Çoban keçiyi kurdun elinden kurtarınca kurt dile gelerek: 

- Allah'tan korkmadın, benim rızkımı (yiyeceğimi) elimden alıyorsun, deyince, 

- Çok tuhaf, hiç kurt konuşur mu?" demiş. Kurt ise: 

- Asıl tuhaf olan senin hâlindir. Bu yerin arka tarafında öyle bir kişi var ki sizi cennete ve cennete giden yola davet ediyor. O bir peygamberdir ve sen O'nu tanımıyorsun. 






HAZRETİ ÖMER 

Hz. Ömer, uzun boylu, son derece kuuuetli, kararlı ve cesur bîriydi. Onun. İslâmiyet'i kabul etmesiyle Müslümanlar büyük bir güç kazanmıştı. Hz. Ömer de Müslüman olduktan sonra İslâm dinin yayılması için her türlü fedakârlığa katlanmıştı. 

Hz. Ebu Bekir'den sonra halife seçildi ve İslâm Devleti’nin başına geçti. Hz. Ömer'in on yıl süren halifeliği döneminde İslâm Devleti'nin sınırlan hızla genişledi. O dönemde dünyanın en kuvvetli iki devleti olan Sasaniler ve BizanslIlar ağır yenilgilere uğratıldı. 
Suriye. Filistin Irak. İran. Azerbaycan. Doğu Anadolu ve Mısır fethedildi. Hz. Ömer adaletiyle ünlü biriydi. Haksızlığa karşı son derece duyarltydı. Bundan dolayı hiçbir zaman haksızlığa göz yummazdı. 

Devlet başkanı olmasına rağmen lüks ve gösterişten son derece uzak dururdu. Gece gündüz demeden halkının problemlerini çözmek, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için çalışırdı. Hatta gece demez gündüz demez halkın arasına karışır mahallelere gider insanların dertlerini dinler, onların dertlerine çareler bulabilmek için elinden geleni yapmaya çalışırdı. 



t onlara yaklaştı ve: 


yaklaşmak için izin istedi. Kadın izin verince 

- Çocuklar niçin ağlıyor, diye sordu. 

- Onların karınları çok aç. Açlıktan ağlıyorlar, dedi. 

Hazreti Ömer merakla sordu: 

- Tencerede sadece su var. Çocuklar yemek pişirdiğimi zannediyorlar. Böylece on/an avutmaya çalışıyorum. 

Kadının bu sözleri üzerine Hazreti Ömer'in gözlerinden yaşlar döküldü. 

Kadının yanından ayrıldık, doğruca erzak deposuna gittik. Bir çuvala çeşitli yiyecekler doldurduk. Çuvalı ben taşımak istedim, fakat Hazreti Ömer: 

- Kıyamet gününde hepimiz hesaba çekileceğiz. O zaman benim günahıma, benim yüküme ortak olamayacaksın! Onun için bırak da yükümü kendim taşıyayım, dedi. Çuvalı benim taşımama izin vermedi. 

Hazreti Ömer, çuvalı omzuna aldı ve kadının bulunduğu yere götürdü. Oraya ulaştığımızda Hazreti Ömer, tencerenin içerisine gerekli malzemeleri koydu ve yemeği pişirmeye başladı. Tencerenin altındaki ateşi üflüyor, yemeği çabucak pişirmeye çalışıyordu. Bu sırada sakalının telleri arasından dumanlar çıkıyordu. Pişen yemeği kendi elleriyle çocuklara yedirdi. Bundan sonra onlann karşısına geçti. Vahşi hayvan taklitleri yapmaya başladı. Çocuklan güldürüp eğlendirdi. Ben kendisine bir şey söylemeye cesaret edemedim. O. çocuklar iyice gülüp oynamaya başlayıncaya kadar oyununa devam etti. 
Çocukların yanından ayrıldığımızda bana: 

- Eşlem, onlann karşısında niçin taklit yaptığımı biliyor musun, dedi. 

- Hçyır. bilmiyorum, dedim. 

Hazreti Ömer: 

- Yanlanna gittiğimizde ben onlan ağlarken görmüştüm. Gülüşlerini görmeden aynlmaktan korktum. Ancak onlann gülüp oynamaya başlamasından sonra rahatlayabildim. dedi. 

- Allah bizim hâlimizi elbette Ömer’den soracaktır, dedi. Hazreti Ömer ona: 

- Ömer, sizin hâlinizi nereden bilsin ki. diye sordu. 

- Madem hâlimizi bilemeyecekti ve bizim gibi zor durumda kalanlan unutacaktı, neden halife oldu, diye karşılık verdi. 

Hazreti Ömer bu cevap karşısında irkildi. Kadın sözüne şöyle devam etti: 

- Siz. halifeliğe Ömer'den daha lâyıksınız! 

Hazreti Ömer: 

- Ömer’e çok dua et! Bir gün onu ziyarete gidersen beni orada bulursun. Sana yardıma olurum, dedi. Hazreti Ömer daha sonra bu aileyi maaşa bağlamıştır. 
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BU BİR BAŞLANGIÇ 

Bir köyde çok yoksul ve bilge bir ihtiyar yaşıyormuş. İhtiyarın dillere destan paha biçilemeyen çok güzel bir atı varmış. Atı pek çok kişi satın almak istemiş, fakat ihtiyar köylü, dillere destan olan hayvanını satmamış. Hatta o dönemin kralı, bu at için neredeyse bir hazine teklif etmiş ama ihtiyar, bu teklifi geri çevirmiş. 

İhtiyar, sürekli olarak çevresindekilerin: “Böyle bir fırsat bir daha ele geçmezi 

daş. insan, hiç dostunu satar mı, diye karşılık verirmiş her zaman. 

atının kaybolmuş olduğunu öğrenmiş ama bu duruma hiç üzülmemiş. 

Atın kaybolduğunu öğrenen köylüler ise ihtiyarın etrafını sarmış: 

- Sana kaç kere söyledik: “Bu değerli atı sat! Sonra pişman olursun!... Artık tek servetin olan atını da kaybettin. Bundan sonra ne yapacaksın bakalım?..." diye söylenmeye başlamışlar. İhtiyar ise sakin bir şekilde etrafını sarıp kendisiyle eğle- 
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- Çocukken büyüklerimiz bize: “Hayırlı işlerde yarışınız." diye öğüt verirlerdi. 
Sen. Barış'la hayırlı işlerde yarışıyorsun. Başarılı olursanız, sizlerin bu başarısından milletimiz de biz de gurur duyarız. Ama hasetçi ve herkesin malında gözü olan insanın kim olduğunu gözler önüne seren bir hikâye vardır. Yeri gelmişken bu hikâyeyi sana anlatayım: 

Bir adamın bol süt veren bir ineği varmış. Adamcağız ineğine çok güzel bakarmış. Çünkü ineği, yediği yemi samanı fazlasıyla hak edermiş. Bu adamcağız, sağdığı sütü sadece kendisi tüketmez, komşularına da verirmiş. Özellikle yanı başındaki ihtiyar teyzeye de sağdığı sütten her sabah birkaç litre süt göndermeyi hiç ihmal etmezmiş. 


el ayak çekildikten sonra gönlünden gele gele dua edermiş. Teyzenin akşamları sürekli dua ettiğini duyan adamcağızın, komşusuna karşı olan sevgisi ve saygısı bir kat daha artmış. Nasıl dua ettiğini de merak etmiş. “Bakalım, bizim teyzemizin ne derdi var? Allah'tan ne gibi bir dileği var?" diye düşünerek bir akşam kapı komşusunun duasına kulak kabartmış ama kulaklarına inanamamış. Komşusu: 


- Allah'ım, en kısa zamanda şu kapı komşumun ineğinin canını al diye dua etmiyor mu!... 


Adamcağız iyi niyetini yine elden bırakmamış. Bunca sene hemen her sabah süt gönderdiğim teyzenin bu şekilde dua etmesine sebep olacak bir kusurum mu oldu acaba diye düşünmüş. En iyisi neden böyle dua ettiğini gidip kendisine so- 


- Canım teyzeciğiml Sanırım ineğimin şimdiye kadar, sana herhangi bir zararı dokunmamıştır. Acaba ne oldu da benim ineğimin ölmesi için dün gece Allah'a beddua ettin? Sana bugüne kadar hep iyilik yapmaya çalıştım, ama buna karşılık ineğimin ölmesi için neden beddua ettiğini de doğrusu çok merak ettim, demiş. 


Yaşlı teyze, kendisinin bedduasından bu derece haberdar olan komşusundan gerçek niyetini gizleyememiş: 


- A komşuml Doğruyu söylemek gerekirse bugüne kadar, senin ineğinin bana bir zararı dokunmadı. Hatta sen, her sabah ineğini sağdıktan sonra bana birkaç litre süt gönderdin. Ancak Allah'ın günü ineğinden şarıl şarıl süt sağman var yal... 
İşte bu yaptığın işe haset ediyordum. Ne yalan söyleyeyim, içimden: "Ne komşumun sütünü içeyim ne de sütünün sesini işiteyim!" diye geçiriyordum, demiş. 

- Evlâdım, hikâyeyi dinledin. Herhâlde, hasedin insan için ne kötü bir duygu olduğunu iyice kavramışsındır. Peygamber Efendimiz de bu konuya dikkat çekmiş ve: “Hasetten kaçının! Çünkü o, ateşin odunu -veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer, tüketir." diyerek bizleri uyarmıştır. 



